Van: Donald de Marcas [mailto:klac@wxs.nl]

Verzonden: zondag 25 oktober 2015 18:57
Aan: Info JO <info@joodseomroep.nl>
Onderwerp: Mokum Aleph

Gewaardeerde redactie,

Mijn grote dank voor de schitterend gecomponeerde documentaire “Mokum Aleph”, die ons tot op het bot
heeft ontroerd. Een schoolvoorbeeld van hoe men historische en hedendaagse beelden kan mixen tot een
boeiend, poétisch geheel. De heerlijke kalmte van de cameravoering, de verrukkelijke rust van de montage,
van de voortreffelijk geschreven en gesproken commentaarteksten (zo noemden wij dat vroeger; toen
hadden wij nog geen voice over) zorgden voor een contemplatieve, dichterlijke uitzending. Een oase tussen
de opgewonden programma’s van deze tijd, waarin alles met veel geschreeuw, toeters en bellen verkocht
schijnt te moeten worden. Ik ben helemaal niet zo van de loftuiterige, maar dit moet wel even gezegd
worden. Geeft u deze e-mail door aan de makers? Zij verdienen deze lauwerkrans.

Eén tip van ondergetekende ouwe rot: geef voortaan elk programmaonderdeel een aantekening mee voor
de omroep(st)er van dienst. Ze hebben echt geen benul van voor hen vreemde woorden en hamen:
meestal krijg ik de indruk, dat niets meer wordt geverifieerd. Dan hoeven wij ons niet meer te ergeren —
zoals zondagmiddag — aan Mokum aLEF.

Wij blijven jullie volgen!

Donald de Marcas

Sonja de Marcas — Ossedrijver (Sonja Bernd't).
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